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Bij binnenkomst deelt Justin briefjes uit, pennen liggen erbij, en ook bij de koster. 

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 122: 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan. 

Stil gebed

Votum en groet: V: Onze hulp is in de Naam van de Here
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A: AMEN

Zingen: Psalm 139: 2 Gij zijt zo diep vertrouwd

Kaarsen worden aangestoken

Gebed om ontferming

Loflied: NB uit het oude liedboek: Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere

Introductie op het thema 

Gebed om de opening van het Woord 

Gesprek met de kinderen

Liedje: Wij zullen opstaan, en met Hem meegaan

Straks als Jezus terugkomt

Wij zullen opstaan, en met Hem meegaan, als Jezus komt

Blijf niet treuren. Zit niet bij de pakken neer

Sikkeneuren. Helpt je toch niet meer

't Zal gebeuren: Dan komt de Heer

Wij zullen opstaan...

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 (Bijbel in gewone Taal) (Justin) 



Zingen: Psalm 119: 1,2 en 3 

Schriftlezing: Mattheus 28: 16-20 (Henk)

Zingen: Op Toonhoogte 354= Opwekking 249 

Heer, wat een voorrecht
Om in liefde te gaan
Schouder aan schouder
In Uw wijngaard te staan
Samen te dienen, te zien wie U bent
Want Uw woord maakt Uw wegen bekend

Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

Samen te strijden in woord en in werk
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn
Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn

Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht
Samen op weg gaan, dat is ons gebed

Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

Verkondiging

Tijdens het naar voren brengen van onze gebedsbriefjes zingen: ‘Ga maar gerust’ 

(Tekst Sytse de Vries, melodie Evangelische Liedbundel 246 / Johannes de Heer 96) 

1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.

 Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 



Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 

Ik ben de wind waardoor je ademhaalt. 

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.

 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 

Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

Ben ik de hand, die al je tranen wist.

Gebeden
Collecten
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en van de oppas

Slotlied: Vrede wens ik je toe (1x allen, en 3x in canon) (dia’s zijn al gemaakt door Alexander)

Zegen: lied 415: 3 Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer, 

amen God uw naam ter eer!


